
 

Architectuur op de Coolsingel 

Nieuw Beursgebouw  

De Rotterdammer met hoed bekijkt de nieuwbouw aan de Coolsingel met  interesse. Links van hem 

het oude, leegstaande gebouw van het Erasmiaans  Gymnasium; de school is het jaar ervoor 

verhuisd naar een nieuw gebouw  aan de Wytemaweg. Achter hem staan het pas opgeleverde 

Erasmushuis en de  inmiddels 10 jaar oude Bijenkorf, beide ontworpen door de architect  Willem 

Dudok. 

Slechts vijf dagen zullen deze gebouwen zo bij elkaar staan. De foto is gemaakt in de late namiddag 

van 9 mei 1940. Nederland koestert zijn neutraliteit. De volgende dagen zal alles anders zijn. 



 

1 - Beurs met op de achtergrond de Bijenkorf 

Het Gildehuys 

Je kon naar bodega Sandeman of naar het Windsor House. Je pikte een bioscoopje bij Cinema Corso, 

die later Lumiere ging heten of naar de Cineac. Het Tivoli Theater stond garant voor een gezellige 

avond uit. Er werd toneel gespeeld, er werden films vertoond en je kon er eten, maar ook kegelen. 

Voor de inwendige mens kon je terecht bij Heck’s Standaard Lunchroom, of wat chiquer bij ’t 
Vergulde Spinwiel.   

Vanaf 11 april 1940 was er het Gildehuys, bedoeld voor een publiek, dat op volksprijzen was 

ingesteld. Het Gildehuys was degelijk, eenvoudig en toch behaaglijk. Op de begane grond was er een 

druk bezocht café-restaurant met een prima keuken. Boven waren zalen voor bruiloften en partijen.  

Het betonnen gebouw doorstond een maand na de opening wel de bommen, maar niet de brand. En 

zo stond het nog maandenlang na die fatale 14e mei 1940 aan de geblakerde Coolsingel als een 

trieste herinnering aan die vier succesvolle weken tussen Pasen en Pinksteren. Toen werd de 

opruimwoede van Ringers ook op de inmiddels onteigende restanten van toepassing verklaard. Het 
verdween om veel later plaats te maken voor het Stadhuisplein.  

Bronnen:  

• Wandelingen door Oud-Rotterdam  

• Engelfriet  



 

2 - Het Gildehuys tussen 11 april en 14 mei 1940 

 

3 - Het Gildehuys na 14 mei 1940  tot de sloop in 1941 



Van Hoogendorpstraat 

Het vooroorlogse Rotterdam kende aan het einde van de Coolsingel het van Hogendorpsplein. Op 26 

oktober 1867 werd daar het standbeeld onthuld van mr. Gijsbert Karel Graaf van Hogendorp (1762-

1834), de ontwerper van Nederlands grondwet en pensionaris van Rotterdam tussen 1788 en 1795. 

Er stond een “s” tussen van Hogendorp- en -plein door een ambtelijke fout die 72 jaar lang zou 
blijven bestaan.  

Vanaf de jaren ’20 broedde het stadsbestuur op plannen om de verbinding van de Coolsingel met de 

bruggen te verbeteren. Het dempen van de Blaak stuitte wel op weerstand maar toch werd er 

langzaam naar toe gewerkt. Toen het oude postkantoor tussen Noord- en Zuidblaak bij het 

vooroorlogse Beursplein in 1929 werd gesloopt kwam er een groot parkeerterrein voor de 

beursbonzen. Midden jaren ’30 werd het gebouw van Gerzon verplaatst in de richting van de 

Soetensteeg. De Vischmarkt, die in de weg stond, werd vervangen door een nieuwe hal bij de St. 

Laurenskerk en vervolgens gesloopt. En in 1938-1939 werden de panden tussen Karrensteeg en 

Groote Pauwensteeg met de grond gelijk gemaakt.  

Tussen Coolsingel en Noordblaak werd een nieuwe straat aangelegd met het kenmerk van een brede 

boulevard; een waardige afsluiting van de Coolsingel en de aanzet voor een prachtige doorgaande 

route als later de Blaak misschien toch wel kon worden gedempt. Ter linkerzijde stonden het 

monumentale Schielandshuis en het nieuwe Erasmushuis; ter rechterzijde de imposante voorgevel 

van de Bijenkorf. Op 3 november 1939 verdween de naam van het plein en kreeg de nieuwe, brede 
boulevard de wat prozaïsche naam van Hogendorpstraat.  

De van Hogendorpstraat heeft nog geen drie jaar bestaan en is nooit meer afgemaakt. Voordat zelfs 

de tramrails konden worden verlegd naar het midden, kwamen de “Sanfte Flieger” van de Luftwaffe 

die de omgeving met hun bommen veranderden in een puinhoop. Op 30 juni 1942 werd de naam 

ingetrokken en werd de inmiddels met puin gedempte Blaak direct met de Coolsingel verbonden. Na 

de sloop van het resterende deel van de oude Bijenkorf en de aanleg van metrostation Beurs  werd 

dit deel op 10 februari 1965 omgedoopt in Churchillplein.  

Bronnen:  

• Eigen archief,  

• Stadsarchief Rotterdam,  

• foto coll. Paul Varia  

 

4 - Sloop panden tussen Karrensteeg en Groote Pauwensteeg v/a v. Hogendorpsplein 25-1-1939. (Foto coll. Paul Varia) 



 

5 - Aanzet aanleg van Hogendorpstraat. Rechts de bouwschutting van het Erasmushuis; links de Bijenkorf. Recht voor 
ons de Binnenweg. Foto van Hermann Solle, coll. Casper van der Werf  

 

6 - Stratenmakers aan het werk in de nieuwe van Hogendorpstraat, mei 1939. Op de achtergrond Jungerhans aan de 
Coolsingel en de  Binnenweg. Links de Bijenkorf. 



 

7 - De van Hogendorpstraat gezien vanaf de Coolsingel in de zomer van 1940. Rechts de grotendeels verwoeste 

Bijenkorf; links de zijkant van het Schielandshuis en het gebouw van Gerzon. (Stadsarchief rotterdam)  

Pschorr 

Pschorr blijft tot de verbeelding spreken, zelfs bij Rotterdammers die het niet echt hebben 

meegemaakt. Opgericht door de Duitsers Louis Willkom en zijn vrouw op de Korte Hoogstraat in 

1883. De bekende horecaman Dirk Reese nam het over in 1910.  

Op 24 augustus 1924 opende hij het nieuwe Pschorr, aan de Coolsingel nr. 20. Het werd een 

buitengewoon populaire dancing met café en restaurant. Het gebouw was ontworpen door de 

Rotterdamse architect Willem Kromhout (1864-1940). Het werd wereldberoemd in Rotterdam en 

omstreken door zijn glazen, verlichte dansvloer die in 1926 werd gebouwd. Niet minder dan 500m2 

groot en afgesloten door een glazen koepel in het dak had deze dansvloer zijn gelijke niet in Europa. 
Je kon er de tango dansen of de charleston en het was er altijd druk, ze lfs in de crisistijd.  

De lijst van beroemde gasten die in Pschorr optraden is bijna eindeloos. Mistinguett, Louis 

Armstrong, Coleman Hawkins en Vera Lynn traden er op. Maar ook Fien de la Mar, Pisuisse en Louis 

Davids alsmede bands als the Ramblers. Artistiek leider Theo Moens praatte als conferencier de 

artiesten aan elkaar. Het was de plaats waar je gezien moest worden; zaken als Pschorr maakten van 
Rotterdam een uitgaansstad met internationale allure, veel meer dan het vooroorlogse Amsterdam.   

Vanaf 1938 werd Pschorr uitgebreid verbouwd o.l.v. de architect Anton Hamaker (1889-1980). 

Daartegen kwamen de nodige protesten o.a. ook van de oorspronkelijke architect Kromhout. Maar 

Reese zette door. Op 2 mei 1940 was de verbouwing voltooid en werd het nieuwe re staurant met de 

fraaie Italiaanse pergola geopend. Eén week slechts kon het uitgaanspubliek hiervan genieten. Op 10 

mei 1940 vielen de Duitsers de stad binnen en op 14 mei 1940 maakten Duitse bommen er een 

einde aan. De glazen koepel, de dansvloer en het gehele interieur werden totaal verwoest. Wat 
restte waren vier kale muren. Rotterdam zou nooit meer zo’n befaamde gelegenheid krijgen.  

Architect Willem Kromhout heeft de verwoesting van zijn ontwerp nog meegemaakt. Hij stierf op 21 

juni 1940. De in 1880 geboren Dirk Reese bleef actief in de horeca en overleed in 1967.  

Bronnen:  

• Wandelingen door Rotterdam door Hugo van Hoek;  

• Rotterdam in de jaren '30 door Herman Romer;  

• Joods Erfgoed;  



• Stadsarchief Rotterdam;  

• coll. Casper v.d. Casper van der Werf;  

• eigen archief.  

 

8 - De in 1926 voltooide danszaal van Pschorr. Totaal 500 m2 met verlichte dansvloer en een grote glazen koepel met 
glas-in-lood.  

 

9 - De in 1926 voltooide danszaal van Pschorr. Totaal 500 m2 met verlichte dansvloer en een grote glazen koepel met 
glas-in-lood.  

 

10 - De voorgevel van Pschorr begin 1940 na de verbouwing o.l.v. Hamaker. De foto is gemaakt door Hermann Solle en 
komt uit de collectie van Casper van der Werf.  

https://www.facebook.com/casper.vanderwerf?fref=gs&__tn__=%2CdK-R-R&eid=ARDONpt6jfCLv49uetcPab7GkAmTbyLrznWXZhiIJlKCkLs8V7Gd6ULkRAUBII9yKne6hB0s7I4JhT3U&dti=621208434657982&hc_location=group


 

11 - De uitgebrande ruïne van Pschorr in de zomer van 1940. 

Pand Handel en Nijverheid 

In opdracht van de familie Middendorp ontwierp architect P.G. Buskens (1872-1939) begin jaren ’20 

een stoer pand aan de Coolsingel 75-81 bij de Aert van Nesstraat, tegenover het nieuwe postkantoor. 

De familie was ook de eigenaar van de bioscoop op Coolsingel 83. Het nieuwe gebouw kwam op de 

plaats van het oude Sint-Lucia gesticht, naast de bioscoop. Het werd een fors gebouw, 30 meter 

hoog, 20 meter diep en 30 meter breed. Op de begane grond waren 4 winkels en daarboven 

kantoren. Het pand werd “Handel en Nijverheid” genoemd, naar de twee gevelbeelden die de gevel 
sierden.  

In 1930 kocht de Levensverz. Maatschappij “Utrecht” het gebouw en nam zelf haar intrek in een deel 

ervan. De overige verdiepingen werden aan andere bedrijven verhuurd. Het pand kreeg 

internationale bekendheid door een aanslag op 23 mei 1938. De toenmalige leider van de 

Oekraïense nationalisten, Jevhen Konovalets, kwam voor de deur van het gebouw om het leven door 

een bom, verstopt in een doosje bonbons. Dat had hij van de Rus Pavel Soedoplatov gekregen bij 

een ontmoeting in het Atlanta Hotel. Op weg naar het Centraal Hotel opende hij het pakje waarbij 
de bom afging. Soedoplatov ontkwam en vermoordde in 1939 ook nog Leon Trotsky in Mexico.  

Op 14 mei 1940 werd het pand niet zo zeer beschadigd door bommen, maar brandde wel door de 

vuurzee na het bombardement totaal uit. Doordat het gebouw een betonskelet had was de schade, 

met uitzondering van de houten zolderverdieping, te herstellen en dat gebeurde dan ook. Het iets 

verderop gelegen “Gildehuys”, ook voorzien van een betonskelet, werd echter afgebroken. Men had 

kennelijk meer behoefte aan kantoorruimte dan aan restaurants (zie deel 2 van deze serie).  

Tegen het einde van de oorlog, op 20 februari 1945, werden op het braakliggende terrein naast het 

gebouw 10 mannen door de Duitsers gefusilleerd. Ter herinnering aan deze daad werd een 
verzetskruis opgericht, dat later in de nieuwbouw is geïntegreerd.  

In het Basisplan voor de wederopbouw van de stad moest de Coolsingel verbreed worden. Men 

bouwde de nieuwe kantoren van “de Utrecht” er achter waarna de pas 37 jaar oude schepping van 

Buskes werd gesloopt. En daarmee verdween er weer een relatief nieuw pand uit het centrum van 
de stad, omdat het niet paste in de wederopbouwplannen.  

Bronnen:  

• Rotterdamsch Nieuwsblad 10 oktober 1924;  

• Stadsarchief Rotterdam;  



• Traces of War;  

• Top10.nl;  

• Eigen archief.  

 

12 - Het vooroorlogse pand "Handel en Nijverheid" op de Coolsingel met links de bioscoop.  

 

13 - De aanslag op Konovalets, 23 mei 1938. 



 

14 - Het kantoorpand werd na mei 1940 provisorisch hersteld en weer in gebruik genomen. Hier een foto uit 1951. 

 

Jungerhans 

De N.V. A. Jungerhans in huishoudelijke artikelen, serviezen, porselein en glaswerk, kookgerei en 

geschenken werd in 1882 opgericht. Tot 1894 was de winkel op de Hoogstraat, daarna tot 1899 aan 

het Hang en vervolgens tot 1907 aan de Leuvehaven nrs. 1-5. In 1908 vestigde Jungerhans zich 

definitief aan de westzijde van de Coolsingel nr. 123, tegenover het van Hogendorpsplein, bij het 
Calandmonument.  

Om uit te breiden werd in 1926 het naastliggende pand nr. 127 gekocht. Vervolgens werden tussen 

april en november 1927 de gevel en de scheidingsmuur van nr. 123 gesloopt. De gebr. Kraaijvanger 

ontwierpen een nieuwe winkel met een gevel die veel indruk moest maken. Een doorgaande luifel 

onttrok de onregelmatigheden aan het oog die waren ontstaan door het aan elkaar bouwen van 

twee panden. Dit systeem werd in Rotterdam vaker toegepast want later heeft Gerzon op deze 

manier zijn winkel verplaatst en uitgebreid. Samen met het naastgelegen Café-Restaurant “Caland” 

was dit een fraai stukje Coolsingel tussen de Binnenweg en het Coolsingelziekenhuis. De gehele hoek 

werd door het bombardement in mei 1940 totaal verwoest.  

In juni 1940 opende Jungerhans al een winkel aan de Binnenweg 121 en eind 1940 een tweede in 

het winkelcentrum 'Dijkzigt´ aan de Mathenesserlaan. Het architectenbureau Kraaijvanger ontwierp 

na de oorlog het mooie nieuwe hoekpand op de hoek van Binnenweg en Coolsingel dat in 1953 werd 

geopend. Tot augustus 2007 bleef Jungerhans hier gevestigd. Toen werd het bedrijf ingehaald door 
de tijd en moest het de deuren sluiten, nota bene in het jaar dat het 125 jaar bestond.   



Het pand uit 1953 is inmiddels gesloopt en nu wordt hier Forum Rotterdam gebouwd, ontworpen 

door O.M.A. van Rem Koolhaas. De projectontwikkelaar heeft het nieuwe pand op deze hoek aan de 

hand van de tekeningen van het pand uit 1953 gebouwd.  

Bronnen:  

• Rotterdam in kaart;  

• Algemeen Dagblad;  

• top010.nl  

• Eigen archief 

 

15 - Jungerhans en Café-Rest. Caland gezien vanaf het oude Bijenkorfgebouw begin jaren '30.  

 

16 - De restanten van Jungerhans en Café-Rest. Caland na het bombardement van 14 mei 1940. 

 

17 - Café-Rest. Caland gezien vanaf het v. Hogendorpsplein in de jaren '30. Rechts het Coolsingelziekenhuis  



 

18 - Jungerhans en Café-Rest. Caland na het bombardement van 14 mei 1940. Hier is goed te zien dat het Jungerhans 
pand eigenlijk uit twee gebouwen bestond. 

De Unie 

De oostzijde van de Coolsingel, de vroegere Coolvest, had tussen 1910 en 1940 een behoorlijke 

metamorfose ondergaan. Stadhuis, Postkantoor en Beursgebouw hadden de panden vervangen die 

dateerden tussen de 17e en 19e eeuw. Maar tussen St. Laurensstraat en Boymansstraat stonden in 

1940 nog wat gebouwen die dateerden uit de 19e eeuw. Dat waren het Erasmiaans Gymnasium, 
Maria Catherina van Doorn’s Liefdesgesticht van Weldadigheid, de Passage en café “de Landbouw”.  

Op een braakliggend stukje tussen het gymnasium en het gesticht bouwde de bekende architect J.J.P. 

Oud (1890-1963) in 1924/25 een behoorlijk omstreden café, genaamd “de Unie”. Het had veel 

kenmerken van "De Stijl", zoals de asymmetrische compositie van rechthoekige vlakken in primaire 

kleuren. De ramen waren wel symmetrisch in de gevel geplaatst. Veel Rotterdammers vonden het 

niet mooi; ze noemden het een "kakelbont beschilderde steenschutting".   

De Dienst Bouwpolitie en Woningtoezicht was al helemaal niet stuk van het ontwerp, keurde het 

driemaal af, maar ging uiteindelijk door de knieën mits de gevel uiterlijk in 1935 zou worden 

“genormaliseerd”. Al in 1926 vertrok de eerste uitbater en werd het gebouw een showroom voor 

auto’s van de Haagse Automobiel Maatschappij. De kakelbont beschi lderde gevel werd grijs geverfd. 

In 1932 werd het weer een café genaamd ”Modern”. Het werd een gezellige kroeg met terras en de 

gevel werd nogmaals aangepast. Het gebouw ging totaal verloren als gevolg van het bombardement 

van 14 mei 1940.  

In 1986 werd een replica van de gevel gebouwd aan de Mauritsweg nr. 35. Dit café is een 
reproductie door architect Carel Weeber.  

Bronnen:  

• Museum Rotterdam,  

• RTV Rijnmond,  

• Architectuur,  

• Eigen archief  



 

19 - Het oorspronkelijke Café-Restaurant "de Unie" aan de Coolsingel in 1925.  

 

20 - Het Café-Restaurant "Modern" aan de Coolsingel in 1935. 

 

21 - De restanten van de panden tussen St. Laurensstraat en Boymansstraat aan de Coolsingel in mei 1940 



 

22 - "De Unie" aan de Mauritsweg nr. 35. Foto Richard Renes. 

Noodwinkels 

Rotterdam kende (en kent) unieke architectonische hoogstandjes die zijn ontstaan door slechte 

economische omstandigheden. Tot 1950 was er gebrek aan bouwmaterialen en aan kapitaal. Uit 

pure armoe moesten ondernemers, overheden en bouwers samenwerken om met schaarse 

middelen het best mogelijke resultaat te krijgen. De noodwinkels uit de oorlog, de 

bedrijfsverzamelgebouwen, de industriecomplexen en de Lijnbaan hebben na de oorlog grote 

invloed gehad op de inrichting van steden en dorpen in binnen- en buitenland. 

In juni 1940 werd besloten noodwinkels te bouwen. Binnen korte tijd kwamen er meer dan 2.000 

aanvragen van grote en kleine winkelbedrijven binnen. Uiteindelijk kwamen er 250 kleine 

noodwinkels en 75 grotere. Voor de kleine middenstand kwam er met hulp van een herstelfonds 

ruimte op Goudsesingel, Vlietlaan, Voorschoterlaan, Jericholaan en Coolsingel. De eerste zaken 

werden op 4 oktober 1940 geopend en ze bleven jarenlang staan, vaak veel langer dan de geschatte 
6 jaar. 

Grote ondernemers financierden hun panden zelf. Ze kwamen op de Jongkindstraat, 

Mathenesserlaan, Nieuwe Binnenweg (Dijkzigt) en de Spoorsingel, Statenweg, Bentincklaan, 

Stationssingel en Walenburgerweg (Blijdorp). Dijkzigt huisvestte o.a. de winkeliers van de 

Noordblaak, maar ook C&A, V&D, P&C, Jungerhans en ter Meulen. Op Blijdorp kon men o.a. de  Klerk, 

HEMA, Esders en Galeries Modernes aantreffen. De meeste winkels waren eind oktober 1940 gereed. 

Mooi op tijd voor de St. Nicolaas en Kerstinkopen, voor zover niet op de bon.  



Het was duidelijk: ten westen van de brandgrens zaten de betere zaken. Voor heel veel kleine 

winkeliers, en dan vooral diegenen die voor het bombardement boven hun winkel hadden gewoond, 

waren de druiven zuur. De schadevergoeding was laag, de betaling bleef lang uit en voor de meesten 

was er geen kans op een (nood)winkel. In september 1940 was er voor 1.000 middenstanders nog 

geen vervangende ruimte; meer dan 500 waren uit de stad vertrokken. Het was een blijvend 

probleem. 

Op de Goudsesingel werden 132 winkeltjes en 4 cafés gevestigd, De winkels, die ook nog eens 

relatief klein waren, stonden rug-aan-rug met de gevels naar het noorden. Geen gezellig 

winkelcentrum dus. Omdat de markt naar het Noordplein was verhuisd en de grote winkels naar het 

westen, ging de loop er al snel uit. Daar kwam bij dat er steeds minder goederen waren voor de vrije 

verkoop. Langzaam maar zeker stonden steeds meer winkeltjes leeg en na 1943 was het grotendeels 

gedaan, ondanks de woningbouw in de Warande. Al in 1947 werden vrijwel alle winkeltjes gesloopt 

om plaats te maken voor het Industriegebouw. Andere kleine winkelcentra hielden het langer vol, 

vooral voor het postkantoor dat inspiratie werd voor de opzet van de Lijnbaan. Hier verdwenen de 

laatste winkeltjes pas begin jaren ’60. De grote winkels in Dijkzigt en Blijdorp kregen vaak een 
tweede leven. Het laatste deel aan de Nieuwe Binnenweg werd pas in 1976 gesloopt. 

Bronnen:  

• Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog;  

• Een stad voor het leven;  

• Platform Wederopbouw Rotterdam;  

• Stadsarchief Rotterdam; 

• Eigen archief. 

 

23 - Het noodwinkelcentrum aan de Nieuwe Binnenweg kort voor de sloop in juni 1976 (eigen foto)  



 

24 - Het noodwinkelcentrum aan de Nieuwe Binnenweg kort na de opening in oktober 1940  

 

25 - Het noodwinkelcentrum aan de Bentincklaan kort na de opening in oktober 1940 

 

26 - Het noodwinkelcentrum aan de Goudsesingel begin 1941 (Coll. Casper van der Werf)  

Amsterdamse en Rotterdamse Bank 

Tussen Aert van Nesstraat en van Oldenbarneveltstraat bouwde de Amsterdamsche Bank N.V. in 

1924 een kolossaal kantoorgebouw in de gevelrij waarin ook de Rotterdamsche Bankvereeniging 

was gevestigd. Er zat nog slechts één smal pand tussen beide bankhuizen. Het adres was Coolsingel 

111.   

Vier jaar later, nadat het Lingeriehuis en de naastgelegen panden in de van Oldenbarneveltstraat 

waren gesloopt, werd het kantoor van de Amsterdamsche Bank uitgebreid tot en met de hoek. Het 

gebouw van de Rotterdamsche Bankvereeniging aan de Coolsingel was veel kleiner. Dat gebouw 

werd in 1939 verbouwd, van een betonskelet en van een nieuwe gevel voorzien met de bedoeling 



aan te sluiten bij het gebouw van de Amsterdamsche Bank. Al in 1939 waren er plannen om te 
fuseren maar het kwam er niet van; de oorlog gooide roet in het eten en wel letterlijk.   

Het grote gebouw van de Amsterdamsche Bank brandde geheel uit en is later gesloopt ofschoon ook 

dit gebouw een betonskelet bezat maar kennelijk was er geen behoefte meer aan het gebouw. Het 

oudste deel was toen pas 16 jaar oud. Op de plaats van dit gebouw werd na 1955 de nieuwe 
Bijenkorf opgetrokken.  

 

27 - Het gebouw van de Amsterdamsche Bank aan de Coolsingel 111 in 1924. Uiterst rechts het gebouw van de 

Rotterdamsche Bankvereeniging. 

 

28 - In 1928, nadat het Lingeriehuis en de naastgelegen panden in de van Oldenbarneveltstraat waren gesloopt, werd 
het kantoor van de Amsterdamsche Bank uitgebreid tot en met de hoek. (Foto coll. Casper van der Werf)  

 

29 - Uiterst links het gebouw van de Amsterdamsche Bank in 1938; in het midden van de gevelrij het originele gebouw 

van de Rotterdamsche Bankvereeniging. 



 

30 - Op deze door Alphons Hustinx in 1940 gemaakt foto zien we links het uitgebrande gebouw van de Amsterdamsche 

Bank. In het midden het betonskelet van de Rotterdamsche Bankvereeniging in aanbouw. 

Rotterdamse Bank 

Het hoofdkantoor van de Rotterdamsche Bank was sinds 1870 gevestigd aan de Boompjes nr. 77. 

Door een fusie met de Depot- en Administratiebank in 1911 kreeg men ook het kantoor op de 

Coolsingel 105-107 in gebruik. De naam werd bij die gelegenheid veranderd in Rotterdamsche Bank 
Vereeniging (Robaver).  

Na de 1e Wereldoorlog groeide de bank als kool, maar de crisis in Duitsland tussen 1922 en 1925 

zorgde voor enorme verliezen op uitstaande leningen en de bank herstelde zich pas in 1927.  

Toen de Amsterdamsche Bank zijn enorme kantoorpand op de hoek van de van 

Oldenbarneveltstraat bouwde, viel het kantoor van Robaver, met een begane grond en drie 

verdiepingen, een beetje in het niet. Maar financiële mogelijkheden om een groter pand te 

betrekken waren er niet.  

Dat veranderde aan het einde van de economische crisis rond 1938. Robaver sloopte een groot deel 

van het pand aan de Coolsingel en liet door Architect Hermann Friedrich Mertens (1885-1960) op 

dezelfde plaats een nieuw pand optrekken dat qua hoogte overeenkwam met dat van de 

Amsterdamsche Bank. Er werden besprekingen gevoerd om te komen tot een volledige fusie en zo 

pasten beide gebouwen goed bij elkaar. Toen de bommen vielen op 14 mei 1940 stond het 
betonskelet al overeind.  

De oorlog maakte een einde aan de voorziene samenvoeging. Het in 1924 gebouwde pand van de 

Amsterdamsche Bank brandde volledig uit en werd uiteindelijk gesloopt. Het betonnen skelet van 

Robaver stond plotseling alleen in een puinvlakte met slechts aan de rechterkant het overgebleven 

Atlanta Hotel. Het pand werd provisorisch afgebouwd; de bovenverdiepingen werden betrokken 

door het ASRO (Adviesbureau voor de wederopbouw van Rotterdam). De bank nam alleen de 

begane grond in gebruik. Nadat het nieuwe hoofdkantoor van de Rotterdamse Bank op 6 januari 
1949 in gebruik was genomen, bleef alleen de ASRO over als huurder.   

De plannen voor de nieuwe Bijenkorf maakten er een einde aan. Het werd, na slechts 14 jaar te 

hebben gefunctioneerd, in 1954 gesloopt. 



 

31 - Coolsingel, midden jaren '30. Op de hoek het pand van de Amsterdamsche Bank en derde van links het oude pand 
van Robaver.  

 

32 - Coolsingel 1939. Het Calandmonument wordt verplaatst naar de Veerhaven. Rechts op de achtergrond het gat waar 

het oude pand van Robaver stond. 



 

33 - Coolsingel, 1940. Naast het uitgebrande pand van de Amsterdamsche Bank staat nog steeds het betonskelet van 
Robaver. Het wordt provisorisch afgebouwd en in gebruik genomen.  

 

34 - Coolsingel 1954. Het begin van de sloop van het gebouw van Robaver. Op deze plaats zal de nieuwe Bijenkorf 
worden gebouwd, hetgeen ook het einde van de oude Bijenkorf (achtergrond) betekent. 

Coolsingel 

We begonnen deze serie met de man die op 9 mei in de namiddag vol bewondering naar het 

Beursgebouw kijkt waar de bouwschuttingen juist die dag zijn verwijderd. We be ëindigen deze serie 

voorlopig met een foto gemaakt door een man die de hele Coolsingel in de namiddag van 9 mei 

fotografeerde.  

De fotograaf Wiel van der Randen stond op het terras van de Bijenkorf aan de van Hogendorpstraat 

en richtte zijn camera in noordelijke richting. We zien rechts nog net het nieuwe Erasmushuis van de 

architect Dudok. Daar achter o.a. de ingang van de Passage , café-restaurant Modern, het 

leegstaande schoolgebouw van het Erasmiaans Lyceum. Verder weg, achter de St. Laurensstraat, 
zien we de nieuwe Beurs en het stadhuis.  

Links onder is nog net het terras te zien van Café-restaurant Caland alsmede de bomen die vóór het 
Coolsingelziekenhuis staan. Op de hoek met de van Oldenbarneveltstraat het gebouw van de   



Amsterdamsche Bank; daar weer achter het betonskelet van de Rotterdamsche Bank Vereeniging, 
nog in aanbouw. Hotel Atlanta is nog net zichtbaar, net als het dak van “Handel en Nijverheid”.  

Op de achtergrond buigt de Coolsingel voorbij de Kruiskade naar rechts om op het vooroorlogse 

Hofplein aan te sluiten. Bij de wederopbouw is het Hofplein een stuk naar het westen verplaatst 
hetgeen nogal eens verwarring met zich meebrengt.  

Op het moment dat de foto werd gemaakt wist nog niemand dat dit beeld 5 dagen later voorgoed 
voorbij zou zijn ….  

 

Atlanta hotel 

Omdat u deze bijdragen kennelijk waardeert gaan we er nog even mee verder en breiden onze 

bezigheden ook uit naar andere delen van de stad. U hebt echter toch nog een gebouw tegoed dat 

beeldbepalend was (en is) aan de Coolsingel. Dat is het Atlanta Hotel, gebouwd in art-deco stijl in 
opdracht van de horecatycoon Dirk Reese.  

Het werd gebouwd tussen 1929 en 1931, was met 36 meter gelijk het hoogste gebouw aan de 

westzijde van de Coolsingel en werd op 2 april 1931 geopend. Er waren 8 verdiepingen met 80 

moderne hotelkamers. Het had een dubbel hoog café-restaurant op de begane grond. Een gedeelte 

van het café-restaurant was voorzien van een insteekverdieping, die aansloot op een balkon. Dit van 

glazen windschotten voorziene balkon had een totale lengte van 45 meter en bood een goed uitzicht 

over de Coolsingel. Boven op het hotel een glazen koepel met het dakterras eromheen. Vanaf hier 
had men een imponerend uitzicht over de stad.  

Er werd door de architect F.A.W. van der Togt (1890-1957) betonskeletbouw toegepast en dat bleek 

de redding van het gebouw toen de bommen vielen. Er was na het bombardement geen ruit meer 

heel en het hotel liep forse brandschade op. Maar reeds op 20 juni 1940 kon het café-restaurant 

weer in gebruik worden genomen.  

In 1947 adverteerde Dirk Reese dat het hotel “Als een Fenix uit de as was verrezen”. Dat was een 

beetje overdreven maar het was een feit dat het Atlanta het enige  gebouw was aan deze zijde van 

de Coolsingel zonder al te grote schade. Hij kondigde tevens de uitbouw van het hotelgedeelte aan 

in de Aert van Nesstraat. Ruimte genoeg want alle belendende panden waren verdwenen. Het 
nieuwe hotelgedeelte, dat qua architectuur aansloot op het oude, werd in 1950 geopend.  

De unieke ligging van het hotel noopte de gemeente op de Coolsingel een dubbele rooilijn toe te 

passen. Waar andere overgebleven gebouwen na enige tijd werden gesloopt, bleef het hotel fier 



overeind. In 1965 werd het fraaie glazen café-restaurant op de hoek gesloopt en vervangen door een 

lelijke betonnen aanbouw, ontworpen door de architecten Groosman en Partners die kennelijk hun 

dag niet hadden. Desondanks werd het gebouw in 1998 aangewezen als gemeentelijk monument.  

In 2016 waren er weer plannen om het hotel grondig te verbouwen maar daar is tot nu toe niets van 
gekomen. 

 

35 - De Coolsingel in de jaren '30 vanaf het postkantoor gezien. In het midden het Atlanta Hotel op de hoek van de Aert 

van Nesstraat. 

 

36 - Nogmaals een foto uit de jaren '30 waar de Coolsingel in volle glorie als boulevard in wording naar voren komt. Het 
spandoek hangt boven de Aert van Nesstraat 



 

37 - De hoek van Aert van Nesstraat met Coolsingel en het glazen café-restaurant van Atlanta, gefotografeerd in 1939. 

 

38 - We kijken in de meidagen van 1940 naar de brandende gebouwen aan de Coolsingel. De wapperende gordijnen uit 
de gebroken vensters zorgden vaak voor brandoverslag van het ene naar het andere gebouw. 

 

39 - Na het bombardement en de verwoestende brand zag ook het Atlanta hotel er gehavend uit. De bouwsubstantie 
bleef echter intact. 



 

40 - Reeds in juni 1940 vordert het herstel van het café-restaurant zodanig dat het eind juni kan worden geopend 

 

41 - Op deze foto, die is gemaakt in de zomer van 1940, is het café-restaurant weer in gebruik. Op de achtergrond wordt 
de schade aan het postkantoor hersteld.  



 

42 - Op deze prentbriefkaart die waarschijnlijk in 1946 is gemaakt, staat het hotel eenzaam aan de westzijde van de 
Coolsingel. Alle bebouwing in de Aert van Nesstraat is verdwenen. Het Atlantahotel met de uitbreiding uit 1950 in de 

Aert van Nesstraat en de foeilelijke betonnen voet op de begane grond uit 1965. 

 

43 - Het Atlantahotel met de uitbreiding uit 1950 in de Aert van Nesstraat en de foeilelijke betonnen voet op de begane 
grond uit 1965. 


